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Samen-leven. 

 

Wat is de lente mooi. Alles ziet er fris en groen uit. “Het leven is mooi”, dat zegt mijn moeder vaak. 

“We mogen van het leven genieten binnen de grenzen die Vader God ter bescherming gegeven 

heeft.” Mijn moeder houdt van tuinieren daarom een foto van mij en mijn allerliefste moeder in de 

tu 

 

 

 

“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg en het zal er niet van afwijken wanneer het oud 

geworden is” Spreuken 22 vers 6 

In deze nieuwsbrief leest u een artikel van de voorzitter van de  Stichting Jedidja CS over 

“samenleven”  en “voorjaarsfeesten” .   

Samen -leven 

Wat is de lente mooi. Alles ziet er fris en groen uit. “Het leven is mooi”, dat zegt mijn moeder vaak.   

“We  mogen van het leven genieten binnen de grenzen die Vader God ter bescherming gegeven 

heeft.”  “Welke grenzen?”, zal men vragen. “Wel, de grenzen mag u samen met uw kinderen / 

leerlingen in Gods Woord, de Bijbel, ontdekken. Door de verhalen in de boeken van de Stichting 

Jedidja CS  worden (groot-)ouders / opvoeders, kinderen / leerlingen gestimuleerd om de Bijbel 

open te slaan en op zoek te gaan naar antwoorden. We kunnen zoveel  leren door te luisteren naar 

Gods Woord en ook door naar elkaar te luisteren en elkaars mening te respecteren. 

Ik vind het leuk om kinderen en volwassenen te wijzen op overeenkomsten die men kan vinden als 

men feesten bestudeert die in verschillende culturen en die door volgelingen van verschillende 

religieuze stromingen worden gevierd. Er zijn natuurlijk ook grote verschillen, toch is het goed om 

te weten wat we gemeenschappelijk hebben. Ik ben in Suriname geboren en ik kan me goed 

herinneren dat we familieleden, vrienden, bekenden, buren hadden die Hindoe waren. Iedereen 

ging respectvol met elkaar om. We werden als kind tijdens het Holi Phagwa feest besproeid met 

gekleurd water en tijdens haar feesten kregen we lekkers van de Javaanse “Maé”, die regelmatig in 

haar mooie sarong op ons balkon prachtige verhalen zat te vertellen. We hebben samen gelachen 

en samen gehuild.  

De Javaanse en Hindoestaanse  kinderen kwamen uit de polder naar de Spangenberg school, een 

school van de Hernhutters, en luisterden naar de Bijbelverhalen. We vierden samen Kerstfeest. 

Voor  het Kerstfeest kwamen hindoestaanse en creoolse vrouwen op het erf van mama, mijn 

   Overal, in alle landen, goede kinderboeken in blijde kinderhanden! 
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overgrootmoeder, koeken en koekjes bakken omdat mama een grote stenen oven had. Het was 

altijd heel gezellig. De kinderen mochten soms helpen met het roeren van het beslag, want men 

had toen nog geen elektrische mixer. Leuke herinnering! 

Op Witte Donderdag moest je niet te veel met mijn overgrootmoeder en mijn oma praten want ze 

wilden graag stil zijn en zich voorbereiden op het Heilig Avondmaal. Dat vond ik nooit vervelend 

maar juist heel “apart”, heel mooi. Ik zie nu nog het ernstig en liefelijk gezicht van mijn 

overgrootmoeder als ze in stil gebed haar hartsgeheimen aan haar Heiland toevertrouwde. Een 

mooie herinnering! Op Goede Vrijdag was het overal stil en de christenen gingen in witte kleding 

naar de kerk. De witte kleding verwijst naar de reinigingskracht van het bloed van het Lam, de 

Heere Jezus, dat ons reinigt van alle ongerechtigheid. We mogen door genade, door het 

verzoeningswerk van de Heere Jezus, rein voor Gods Aangezicht staan. De diepe betekenis van het 

woord “genade”was mij als basisschool leerling niet echt bekend. Het woord genade werd zo vaak 

gebruikt. Het was vanzelfsprekend dat je de betekenis van dat woord wist. Toch is er toen al op 

Goede Vrijdag in ons witte kerkje in Nieuw Nickerie iets bijzonders in mijn hart gebeurd. Toen ik 

hier in Nederland aan de Vrije Universiteit studeerde en op een vrijdagavond een evangelist over 

“genade” en het “verzoeningswerk” van de Heere Jezus hoorde spreken, begreep ik waardoor ik 

als kind al “gegrepen” was. De Heilige Geest werkt in kinderharten ook als volwassenen soms 

moeilijke woorden gebruiken. Ik ben dankbaar dat onze omgang, onze relatie met Vader God en de 

Heere Jezus een leerproces is. Je blijft leren als je je daarvoor openstelt. De Heilige Geest is onze 

“Leraar”. Wat we geleerd hebben mogen we op eenvoudige wijze aan kinderen doorgeven en dat 

probeer ik in mijn kinderboeken te doen. Ik hoop dat velen met mij prachtige herinneringen zullen 

koesteren aan oma´s, opa´s, omi´s, mama´s, vaders, moeders, juffen en meesters die op hun eigen 

oprechte wijze de Heere zochten en getracht hebben om door de kracht van de Heilige Geest te 

leven naar Zijn wil en  ons hebben getoond hoe men op een positieve wijze met mensen van 

verschillende religieuze achtergronden kan samenleven. 

Ik woon al meer dan 40 jr. in Nederland en ik weet niet hoe het nu in Suriname is maar ik zou 

willen dat jonge en oudere mensen hier in Nederland ook zo respectvol met volwassenen en 

jongeren om zouden gaan zoals vroeger in Suriname. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn 

maar ga respectvol met de ander om. Het leven is mooi. Gun elkaar het goede. 

Voorjaarsfeesten 

Op woensdag 4 en donderdag 5 maart 2015 was het Poerim. In het Bijbelboek Esther lezen we 

meer over het Joodse poerimfeest. Aan de vooravond van Poerim leest men in de synagoge het 

Bijbelboek Esther.  

Het kwade, de boze, de mensen die boze plannen beramen zullen het onderspit delven. De mensen 

die het goede doen, Mordechai in het Bijbelboek Esther is daar een voorbeeld van, zullen 

overwinnen. De Naam van God wordt in dit Bijbelboek Esther niet genoemd. Toch kan men in 

hoofdstuk 4:14 lezen dat de schrijver vertrouwt dat de Eeuwige met gezag en kracht tussenbeide 

zal komen.  

Het verhaal van het Poerimfeest is een universeel verhaal. In deze periode van het jaar worden 

over de hele wereld voorjaarsfeesten gevierd. Alle voorjaarsfeesten verwijzen naar een nieuw 

begin en naar de overwinning van het Goede.  



Na het Poerimfeest beginnen de voorbereidingen voor Pesach, het Joodse Paasfeest. Het huis 

wordt heel goed schoongemaakt. Denk aan onze voorjaarsschoonmaak. Velen hebben reeds 

geschreven over het belangrijkste feest voor zowel Joden als Christenen. Ik zal daarom  niet verder 

uitweiden over de betekenis van het lam en de bevrijding uit Egypte. 

Over enkele weken vieren Christenen het Paasfeest We hebben nu tijd voor de “grote 

schoonmaak”. Ons Paaslam is geslacht. HIJ baant voor ons de weg tot Vader God. We brengen alles 

bij het kruis, aan de voeten van de Heere Jezus die voor ons doorboord zijn. Kan dat nog in deze 

tijd? Mag je het letterlijk interpreteren…het offer van de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha? 

De Heilige Geest wil ons alles duidelijk maken. De Heilige Geest wil graag in en door ons leven 

werken en ons “mooier” maken tot eer van Zijn Heilige Naam en tot zegen voor de medemens.  

Door het offer van de Heere Jezus is er een nieuw begin mogelijk voor iedereen. In 1 Timoteüs 2 : 4 

- 6 staat geschreven dat God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 

“Want er is maar één God, en maar één Bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus 

Jezus die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.” 

Ik bid dat veel kinderen samen met hun (groot-)ouders, opvoeders, juffen, meesters de boeken van 

de Stichting Jedidja CS zullen lezen en de thema´s die in de boeken aan de orde komen zullen 

bespreken. 

Het is een voorrecht om kinderen over de Heere Jezus te vertellen . Hij houdt van ons. Hij gaf Zijn 

leven voor ons. Wij mogen door genade Gods geliefde kinderen zijn. Hij zegent ons om tot zegen te 

zijn voor elkaar. Door Zijn Heilige Geest die ons onderwijst, mogen wij elkaar bemoedigen, 

opbouwen in het allerheiligst geloof. 

U mag boeken van de Stichting Jedidja CS aanvragen via e-mail jedidjacs@ziggo.nl . Op de website 

www.jedidjacs.nl  is er informatie over alle beschikbare titels. De Stichting Jedidja CS heeft vanaf 

16 april 2003 tot en met maart 2015 12.082 boeken uitgedeeld. Gemiddeld 1000 boeken per jaar. 

Om misbruik te voorkomen heeft het Bestuur besloten om duidelijk in de boeken van de Stichting 

Jedidja CS te vermelden  dat verkoop verboden is. Een vrijwillige bijdrage (donatie) om dit werk 

voort te zetten is echter hartelijk welkom . Alvast heel hartelijk bedankt voor uw gebeden en uw 

financiële steun voor het werk van de Stichting Jedidja CS. 

Gezegende Paasdagen, een prachtig Pinksterfeest en een gezellige zomer vol van Zijn Vrede en Zijn 
Vreugde toegebeden namens het bestuur van de Stichting Jedidja CS.  Shalom! 
Patricia J.B.Codrington 

( Auteursnaam: Patricia Codrington Schipper ) 

De Stichting Jedidja CS is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Uw giften, schenkingen aan de Stichting Jedidja CS kunnen fiscaal aftrekbaar 

zijn. 
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